
Nieuwsbrief	feestdagen	editie,	december	2023! Bekijk	de	webversie

Wat	zal	2024	ons	allemaal	brengen?	Ieder	van	ons	heeft	zo	zijn	eigen	verlangen!

Licht	in	de
donkere	dagen

	

Kerst	vieren	op	je
eigen	manier

	

Geniet	van	wat	er
wel	is
	

Proost	op	het
nieuwejaar	2024

	

Wil	je	graag	even	sparren	over	de	meest	passende	ondersteuning	in	je
persoonlijke	bewustwordingsproces?	Vraag	een	gratis

verkenningsgesprek	aan.	Gewoon	doen	en	klik	hier	op	deze	balk.

De	decembermaand	is	bij	uitstek	de
maand	van	overwegen,	achterom-	en
vooruit	kijken.	Drie	jaar	terug	schreef	ik
in	de	feestdageneditie	nieuwsbrief	van
december	een	stukje	over	'de	wereld
op	zijn	kop'.	Het	lijkt	erop	dat	er	nu	in
dat	opzicht	nog	niet	zoveel	veranderd
is.	We	worden	op	ons	zelf
teruggeworpen.	Er	is	nog	steeds
onzekerheid,	hoe	het	gaat	komen?	De
mensen	zijn	angstiger,	hebben	meer
zorgen,	een	korter	lontje,	minder
begrip	voor	elkaar	en	ieders	mening.
Echt	met	aandacht	luisteren	naar	ieder
zijn	verhaal	raakt	meer	op	de
achtergrond,	omdat	ze	in	hun	eigen
waarheid	geloven	of	zonder	gedoe
volgen	wat	gevraagd	wordt	of	het
gewoon	even	niet	weten.	Het	is
belangrijk	om	met	liefde	voor	jezelf	de
diepste	angst	onder	ogen	te	zien,	want
dan	krijgt	de	angst	geen	macht	en
slinkt	de	angst	voor	je	eigen	vrijheid
om	je	vrijer	te	kunnen	voelen	en
liefdevoller	naar	je	zelf	te	kunnen
kijken.	De	mens	is	vrij	en	maakt	zijn
eigen	beperkingen	in	de	vrijheid.	Je
bent	zo	vrij	als	jij	jezelf	voelt.	Vrijheid
bestaat	in	het	erkennen	van	grenzen,
de	verantwoordelijkheid	nemen	en
liefdevol	naar	jezelf	te	kijken.

Alles	begint	met	de	relatie	die	je	met
jezelf	hebt.	Kun	je	liefdevol	naar	jezelf
kijken?	Ben	je	een	goede	vriend(in)
met	jezelf?	Hoe	liefdevoller	we	naar
onszelf	kunnen	zijn,	hoe	groter	de
positiviteit	op	de	aarde.

Onderstaande	spreuk,	kwam	ik
onlangs	tegen	en	deze	sprak	me	aan:
'Als	je	de	waarheid	vertelt,	wordt	het
onderdeel	van	je	verleden.	Als	je	liegt
wordt	het	onderdeel	van	je	toekomst'.
Als	we	liefdevol	naar	ons	zelf	zijn,	dan
durven	we	de	waarheid	onder	ogen	te
zien.	De	energie	van	liefde	krijgt	meer
aandacht	en	dat	brengt	ons	meer
positiviteit.	Deze	energie	is	belangrijk
voor	onszelf	en	de	wereld	om	ons
heen.	Als	je	eerlijk	naar	jezelf	kunt
kijken	en	de	waarheid	durft	uit	te
spreken,	kun	je	liefdevoller	naar	jezelf
en	de	mensen	om	je	heen	kijken.	Door
het	uit	te	spreken,	erover	te	praten	en
er	aan	te	werken	krijg	je	meer	rust	in
jezelf	en	kun	je	verder.	Het	verleden
houd	je	niet	meer	vast	en	de
terugtrekkende	beweging	maakt	plaats
voor	de	vooruit	gaande	beweging	naar
de	toekomst.	

Ik	wens	je	fijne	kerstdagen	en	een
prettige	jaarwisseling.	Een	liefdevol
jaar	in	vrijheid	en	verbinding.	

Wat	volgt	staat	altijd	in	verbinding
met	wat	voorafging.	Als	het	leven
achterwaarts	wordt	begrepen	dan
kan	het	voorwaarts	geleefd
worden.	Je	weet	pas	waar	je	naartoe
gaat	als	je	weet	waar	je	vandaan
komt.	

Onverwerkt	trauma	uit	ons	verleden,
voorouderlijk	of	uit	vorige	levens,
bezorgen	fysieke,	psychische	of
emotionele	klachten.	Het	wil	gezien	en
verwerkt	worden.

We	worden	geboren	met	verworven
talenten	uit	je	vorige	levens	en	ook	met
niet	verwerkte	pijn.	De	ziel	kiest
geboren	te	worden	in	een	familie	die
resoneert	met	dat	oude	thema,	zodat
je	er	gedurende	je	leven	mee
geconfronteerd	wordt.	Hetgeen	waar
we	tegenaan	lopen,	zijn	juist	kansen
om	te	helen.	Het	effect	om	je	te
verdiepen	in	de	levens	van	je
voorouders	is	enorm.	De	dingen	waar
vroeger	juist	niet	over	werd	gesproken
zitten	nog	opgesloten	in	het
energieveld	en	in	de	lichaamscellen
van	de	volgende	generaties.	We
worden	er	aan	herinnerd	door	mentale,
emotionele,	somatische	en	spirituele
klachten.	Thema's	en	patronen	die
steeds	weer	terugkeren	en	waar	je	de
vinger	niet	op	de	zere	plek	kan	leggen.
Het	wil	gezien	worden,	zodat	je	de
klachten	kan	loslaten.

Leer	je	eigen	familiegeschiedenis
kennen	van	je	ouders	en	generaties
daarvoor.	

Ik	heb	weer	een	bijzonder	jaar	achter
de	rug	met	mijn	praktijk.	Veel	mensen
mogen	ontmoeten,	die	mij	het
vertrouwen	hebben	gegeven	om	hen
te	begeleiden	en	ondersteunen.	Ik	ben
erg	blij,	tevreden	en	dankbaar	dat	ik	dit
prachtige	werk	mag	doen.	Ik	ga	in	het
nieuwe	jaar	met	veel	plezier	verder	en
hoop	weer	vele	mensen	te	ontmoeten
en	ondersteunen.

Volgend	jaar	ga	ik	samen	met	mijn
collega	Geke	van	Ramshorst	de
workshop	mindfulness	en	systemisch
werk	weer	doen.	Twee	werkvelden	die
elkaar	prachtig	aanvullen	en
versterken.	Deze	workshop	is	erg
enthousiast	ontvangen.	De	datum
staat	alweer	vast,	dus	schrijf	deze
alvast	in	je	agenda	als	je	belangstelling
hebt.

Zaterdag	2	november	2024	van	10-17
uur	in	Buurthuis	Nieuw-Zuid,	Princes
Irenestraat	2,	8862	TL	Harlingen.	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@kerntalent.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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